
Repetitie voor zangers en muzikanten: 

maandag 13 mei in de Sint-Jozefkerk  

om 19u30. Iedereen welkom! 

 

 

Lied 

 
 

Nu zendt uw Geest als een vuur,  
als een stem in ons midden, 
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, 
en zo voortaan eren Gods heilige naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 
 

Welkom  

 

Gebed om nabijheid  

Sedert die eerste Pasen,  

draagt elke zondag de oproep, 

om het spel van onrecht en dood  

niet mee te spelen,  

maar om ons met hart en ziel  

en al onze krachten over te geven  

aan alles wat mensen beter laat leven. 

 

 

 

Derde paaszondag  

B- jaar 

14 april 2024 

 

God herkennen. 



God, houd uw oog op ons gericht  

als wij eigenzinnig van Uw weg afwijken. 

Wees ons nabij, 

als wij ons leven of dat van een ander,  

niet ten volle eerbiedigen. 

Zet ons terug op de weg  

die Uw Zoon heeft gegaan. 

 

We mogen onze rol in de samenleving  

niet onderschatten. 

We mogen niet denken dat we te klein  

of te onbelangrijk zijn. 

Als we willen dat Christus  

niet voor niets gestorven is, moeten we  

onze kansen en mogelijkheden gebruiken  

en God herkennen in onze naaste. 

Help ons God om Uw droom waar te maken. 

Amen. 

 

Eer aan God 

Gebed   

God, 

Gij die voor ons uit gaat op weg naar uw rijk,  

verwezenlijk in ons wat Gij verlangt:  

dat wij allen gaande blijven in Uw richting,  

dat wij recht doen en elkaar bevrijden,  

dat wij vrede vinden en zachtmoedig zijn: 

een Kerk van liefde en begrip. 

Dat wij U herkennen  

in het mooie dat mensen voor elkaar doen,  

in de natuur die nu op haar mooist is  

en in alle goeds dat gebeurt,  

zo maar en in alle stilte. 

Wees Gij onze Gids. 

Gebed 

God,  

echt leven is zelfs in de grootste duisternis  

blijven hopen op een klein lichtje.  

Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden  

blijven hopen op een vonk van liefde. 

Wilt Gij dan God, ons allemaal doen leven,  

elke dag, in ons werk, in ons gezin,  

in onze omgeving. 

Help ons te leven  

als een licht voor de wereld,  

als een vuur tussen de mensen,  

als een vonk van uw Liefde,  

door het geloof in Jezus, uw Zoon. Amen. 

 

Lied 

 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God onder ons ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God onder ons ... 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 



Wij danken U om de mens Jezus,  

die Gij hebt uitgezonden  

om tranen te drogen van mensen  

die geslagen zijn,  

om het hart te helen van mensen  

die gebroken zijn,  

om brood te worden voor vandaag  

en zelf vrede te zijn. 

 

Vader, doe ons beseffen dat we Jezus’ weg volgen  

als wij brood aan elkaar geven. 

Dat we een haven, vriendschap en rust  

kunnen zijn, als we willen delen met hen  

die het nodig hebben. 

Wij danken U om uw aanwezigheid  

in goede en kwade dagen,  

om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt. 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Moedig ons aan, Heer, opdat wij,  

zoals destijds de jonge christengemeenschap,  

luisterend, overleggend, biddend  

en in respect voor elkaar, 

onze onderlinge meningsverschillen overbruggen. 

Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede, 

één van hart en één van ziel. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met U. 

 

Inleiding op de Communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk, 
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 

 

 
Wondere ruimte om in stilte te lezen 

We creëren zelf een wondere ruimte ,  

als we blijven samenkomen in zijn naam, 

als we door onze uitstraling en houding 

laten zien wie we vanbinnen zijn, 

als we onze talenten gebruiken  

om onze samenleving beter te maken. 

Christenen in deze wereld zijn mensen  

van de zachte waarden:  

van medeleven, van vergeving  

en stille verrijzenis. 

Christus moet blijven verrijzen in de nieuwe 

vreugde die elke christen kan uitdragen. 

Ieder van ons kan een kleine Messias zijn,  

een vreugdebode.   

Inleiding op de lezingen  
De volgelingen van Jezus, onder meer Petrus wiens brief 

we horen, worstelen met de dood van Jezus: Waarom 

moest dit gebeuren?  Het antwoord op die vraag vonden 

ze in de teksten van de profeten, vooral in die van de 

profeet Jesaja, die aankondigde dat de Messias van God 

zou lijden en sterven. Aanvankelijk is Petrus scherp naar 

de Israëlieten toe, verder is hij wat milder. 

 

In het evangelie vertelt Lucas hoe de leerlingen van Je-

zus bang en in de war waren bij het zien van de verre-

zen Jezus. Zelfs de twee leerlingen die terug naar Jeru-

zalem keerden herkenden Jezus pas na het breken van 

het brood. Jezus zelf verwijst eveneens naar de profeten 

om te duiden wat er gebeurd is. 

 

Eerste lezing  1 Johannes 2, 1 – 5a 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Lucas 24, 35 – 48 

 

Homilie   

 

 

 

Zingt voor het heilig hemels brood 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood: 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat, 
zingt voor de deur die open staat 
zingt voor de God die zingen laat: 
alleluia, alleluia. 
 
 
 
 
 



Voorbeden 

God we vragen: 

dat we, zoals in de jonge Kerk,  

de Geest mogen herkennen en begroeten  

in de vele uitingen van cultuur en religie om ons 

heen. 

Geef ons aandacht voor elkaar, wijsheid en respect. 

Help ons om op onze beurt  

iets te betekenen in het leven van anderen. 

God we vragen: 

dat Gij mee met ons op tocht wilt gaan.  

Dat Jij de vruchten van gerechtigheid en levensmoed 

helpt dragen. 

Gij houdt van ons,  

laat Jouw vreugde ons vergezellen  

en geef ons al wat wij nodig hebben  

om mensen naar uw hart te zijn.  

God van leven en licht, maak alles nieuw. Allleluia 
 

God we vragen:  

dat we Jou mogen herkennen  

in onze medemens, hoe anders die ook mag zijn. 

We leven allemaal op datzelfde wereldbolletje in dat 

grote heelal. 

Wij zijn stuk voor stuk unieke mensen  

die Gij geschapen hebt ‘naar Jouw beeld en gelijke-

nis’. 

Help ons dat wij mee zorg dragen voor hen  

die het moeilijk hebben en hen niet uitsluiten,  

maar dat we de rijkdom van het verschillend zijn 

ontdekken. 

God van leven en licht, … 
 

God wij vragen: 

dat we Jouw liefde leren kennen 

die onze ogen opent voor de noden van deze tijd. 

Liefde die verlamming doorbreekt,  

die ons verantwoordelijkheid aanwakkert 

en ons zorgzamer maakt voor elkaar. 

 

Dat we Jouw liefde mogen laten zien en voelen,  

aan de meisjes en jongens die hier gisteren gevormd 

zijn. 

Dat we die liefde laten voelen  

bij hen voor wie een intentie is aangevraagd (…), 

voor hen waarvan we afscheid hebben genomen (…)  

Laten we hen niet vergeten en beseffen 

dat de dood niet het einde is. 

God van leven en licht, .. 
 

Geloofsbelijdenis 

 

Offerande 

Dank je wel voor je gift! 
 

 
 

Bidden bij brood van leven 

Wij danken U, God,  

om de wondere wegen die mensen voor elkaar zijn. 

Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt  

om U te herkennen. 

Help ons om, doorheen onze tekorten, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

 

God, onze Vader, die ons nabij wil zijn in Jezus,  

wij danken U voor Hem die in deze gave van brood,  

ons de weg leert gaan van breken en delen. 

Wij bidden U, dat wij Zijn voorbeeld volgen  

vandaag en alle dagen van ons leven. 


